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Gemaakt op zaterdag 26 maart 2011 21:05
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Stipt volgens planning zijn we donderdag 24 maart om 16.00 uur vertrokken uit Suwald.

Uiteraard rond om Utrecht de nodige files, rond half acht zijn we gestopt in Belgie, net voor
Antwerpen. De volgende morgen vroeg op, we reden voor zeven uur weer weg zodat we de
spits bij Antwerpen konden vermijden, Bij Gent was het bingo, daar wel een lange file. In de file
wil de truck niet meer schakelen, wat nu weer.... De pook was uit de verbindingstang geklikt, we
zochten om een plekje om te stoppen toen het plotseling weer werkte. Doorrijden dan maar,
richting Parijs. Onderweg bloeit er van alles, het voorjaar is begonnen en we hebben super
mooi weer. In Parijs was het verkeer weer een drama, files dus. Weer geen versnellingen meer,
alarm lichten aan en de truck aan de kant gezet. Het begint met het kantelen van de kabine,
kijken of wat vinden. Terwijl ik de verbingsarm vast houd laat Akkie de kabine weer zakken en
klik hij zit er weer in. Nu maar hopen dat het klaar is, spullen weer opruimen en gaan.

We stoppen rond half acht in de avond bij Bordaux.

Zaterdag 26 maart, naar Spanje, een vlotte rit zonder files. We tanken net over de grens in
Spanje en rijden over stille snelwegen naar Madrid. Daar worden gemaand te stoppen door
zogenaamde politie agenten. We moeten de auto volgen en Akkie vraagt de mannen om zich te
legitimeren. De agent laat alleen een badge zien en wil onze papieren zien, we geven een kopie
van het rijbewijs. Er wordt gevraagd naar drugs, hoeveel geld we hebben waar we naar toe
gaan etc. De man ruikt aan de beurs en de tas en kijkt of we vals geld hebben. De sukkel vraagt
niet naar wat er in de bak zit, heeft blijkbaar niet door dat het een camper is. Er schijnen
gisteren Engelsen met drugs gepakt te zijn, maar goed wij mogen verder. We rijden nog 30
kilometer en gaan naar een camping. Morgen nog 650km naar Algeciras.
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